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Gebed voor bevrijding van boeddhisme 
 

(Omdat boeddhisme ook nauw verbonden is met taoïsme, yoga, chakra’s en meditatie, raad ik aan om 

ook ‘Gebed voor bevrijding van Taoïsme, yoga, chakra’s en Kundalini’ en ‘Gebed voor bevrijding van 

TM, Zen-meditatie en mindfulness’ door te bidden.) 

Here God, hemelse Rechter, ik kom Uw hemelse rechtszaal binnen omdat ik ernaar verlang om vrij te 

worden van de demonen en machten die verbonden zijn met het Boeddhisme en met andere oosterse 

religies. Ik vraag U dat alle boeken over mij en mijn voorouders worden binnengebracht en dat de 

boeken worden geopend. Dank U voor de leiding van de Heilige Geest en de voorspraak van de Here 

Jezus Christus. 

Heer, ik vraag U om vergeving voor de zonde van afgoderij bij mij en mijn voorouders in de lijn van 

mijn vader en moeder terug tot en met Adam en voor elke betrokkenheid bij het Boeddhisme en 

aanverwante overtuigingen en praktijken. Ik verwerp en herroep alle geloften, eden en vervloekingen 

die daarbij zijn uitgesproken, alle rituelen die daarbij zijn uitgevoerd en alle verbonden en 

bloedverbonden die daarbij zijn gesloten. Ik verwerp elke ongoddelijke leer en godslastering, alle 

ongoddelijke geschriften, vormen van mindcontrol en religieuze tradities. 

Ik vergeef mijn voorouders en de mensen die mij in deze afgoderij en alles wat daarmee verbonden is 

hebben onderwezen voor de gevolgen die hun handelingen in mijn leven hebben teweeggebracht. 

Hemelse Rechter, namens mijzelf en mijn hele voorgeslacht belijd en verwerp ik de volgende zaken: 

 

Aanbidding 

• Ik verwerp Siddhartha Gautama, de Boeddha, inclusief alle overige titels die men hem heeft 

gegeven, zoals de Tathagatha.i 

• Ik verwerp het aanbidden van de Witte Olifant.ii 

• Ik verwerp het aanbidden en bezitten van beelden. 

• Ik verwerp het aanbidden van de mens boven God. Ik vraag U om vergeving, Heer, voor het 

uitspreken van de woorden ‘Ik ben de Grote Ik Ben’. 

• Ik verwerp de verering van mensen die tot ‘volmaaktheid’ zijn gekomen, zoals lama’s en 

boddhisattva’s (noem namen indien dit voor jou geldt). 

• Ik verwerp alle afgoden van het Boeddhisme.iii (Er zijn vele goden in het Boeddhisme. Mocht jijzelf 

specifieke goden hebben vereerd, verwerp die dan met hun naam). 

Here God, hemelse Rechter, ik belijd, verwerp en herroep elke vorm van aanbidding van de net 

genoemde goden en elk verbond dat ik en/of mijn voorouders met hen hebben gesloten. Ik keer mij af 

van deze goden en verbreek elke demonische band met hen. In Jezus’ naam vraag ik U om alle 

contracten met de demonische entiteiten die verbonden zijn met deze afgoden nu te ontbinden en mij 

volledig los te maken van hun altaren. Ik geef alles wat ik via deze afgoden heb ontvangen nu terug en 

maak mij er los van in de naam van Jezus. 

Ik snijd mijzelf ook los van alle specifieke beelden en heilige voorwerpen die wij hebben vereerd en 

van alle tempels, pagodes en stoepa’siv die wij hebben bezocht. (Noem evt. de specifieke beelden en 

tempels die je hebt bezocht, zoals bijv. de Avukana Boeddha in Sri Lanka, De Grote Boeddha van Thai-

land, de Liggende Boeddha of de Ushiku Daibutsu in Japan, De Tian Tian Boeddha in Hong Kong, enz.) 
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Leer 

• Ik verwerp alle boeddhistische geschriften met hun leringen, waaronder: 

o de Boeddha Dharma 

o de Dhammapada 

o de Pali-canon 

o de Tripitaka, de zogenaamde ‘drie manden van waarheid en recht’ 

• Ik verwerp de weg en het streven naar Nirvana, waarvan men gelooft dat het de hoogste staat van 

verlichting is die door de mens bereikt kan worden, namelijk de staat van heiligheid. 

• Ik verwerp de term Tathagata, als onderdeel van de leer dat je volledige ‘verlichting’ zou kunnen 

bereiken. 

• Ik verwerp alle vormen van zelfbeheersing en gedachtenbeheersing binnen het boeddhisme. 

• Ik verwerp de leer van de ‘Middenweg’, de weg die naar verlichting zou leiden.v 

• Ik verwerp de vier edele of nobele waarheden: 

1. Er is lijden 
2. Het lijden heeft een oorzaak 
3. De oorzaak van het lijden kan opgeheven worden 
4. Door het achtvoudige pad te volgen wordt het lijden beëindigd. 

• Ik verwerp het achtvoudige pad naar verlossing: 

1. Zuiver inzicht en begrip 

2. Zuivere gedachten en intenties 

3. Zuiver spreken 

4. Zuiver handelen 

5. Zuiver levensonderhoud 

6. Zuivere inspanningen en inzet 

7. Zuivere aandacht, bewustzijn en meditatie 

8. Zuivere concentratie (zuivere kennis en wijsheid) 

Ik verwerp het Dharma-chakra wiel dat met dit achtvoudige pad verbonden is en maak mij daar los 

van in Jezus’ naam. 

• Ik verwerp de manier van leven die gelooft in: Dukkha (er is lijden), Annica (alles is vergankelijk) en 

Anatta (het niet-zelf) 

• Ik verwerp het Karma en het rad van wedergeboorte als een weg voor mijn leven. 

• Ik verwerp alle voorschriften en geloften (patimokkha) voor boeddhistische monniken en nonnen 

die men na kan leven. 

• Ik verwerp de 4 progressieve stadia van het bewustzijn. 

• Ik verwerp de drie hoofdstromingen van het Boeddhisme en alles wat ze onderwijzen: de 

Mahayana (met Zenboeddhisme), de Hinayana of Theravada en de Vajrayana, inclusief alle 

moderne varianten en combinaties van deze stromingen. 

• Ik verwerp de Shambhala, het denkbeeldige koninkrijk van verlichting, en alles wat het betekent en 

waar het mee verbonden is. 

• Ik verwerp de 6 bardo’s (overgangsfasen tussen sterven en wedergeboorte). 

• Ik verwerp het Tibetaans dodenboek met teksten over deze overgangsfasen. 

• Ik verwerp de Reïncarnatie van Lama's en Bodhisattva's. 

• Ik verwerp Satori, dat een belangrijke stap naar de verlichting zou betekenen, en alles wat ze 

betekent en leert. 
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• Ik verwerp het streven om een bodhisattvavi te worden of een Arahant, wat betekent dat je tot de 

volmaakte staat van heiligheid en verlichting gekomen zou zijn. 

Vraag de Heilige Geest of er andere zaken zijn die je als valse leer uit het Boeddhisme hebt gelooft en 

die je moet verwerpen. 

Heer, ik vraag U om vergeving dat ik in deze boeddhistische leringen heb geloofd. In Jezus’ naam 

verbreek ik nu elke invloed van deze leringen op mij en mijn leven en ik vraag U, Heer, om al ze uit 

mijn gedachten en uit alle andere lagen van mijn ziel te verwijderen. 

Ik verklaar dat er onder de hemel geen andere Naam aan de mensen is gegeven waardoor wij 

behouden moeten worden dan de Naam van Jezus.vii 

 

Rituelen 

• Ik verwerp alle rituelen en gebeden die ik of mijn voorouders in het kader van boeddhisme hebben 

gedaan. Ik verwerp het brengen van offers, zoals wierook, gouden voorwerpen en schalen met 

bloemen. Heer, ik vraag U om vergeving voor elk offer dat ik heb gebracht en vraag U om ze nu te 

verbranden met Uw heilige vuur. 

• Ik verwerp het gebruik van het goddelijke oog en de Bodhiboomviii, boom der wijsheid, die symbool 

zou zijn voor de verbinding tussen hemel en aarde. 

• Ik verwerp Raja Yoga, het pad van meditatie of het pad van controle over lichaam en geest. 

• Ik verwerp alle vormen van zelfverlichting door middel van symbolen, visuele beelden, herhaling 

van geluiden, bewegingen en controle van de ademhaling. 

• Ik verwerp alle mantra’s die ik heb uitgesproken, alle woorden die ik herhaalde en die mij naar een 

hogere staat van zijn brachten. Ik verwerp het uitspreken van de woorden ‘Om’ en ‘Aum’ en alles 

wat ze betekenen en ik verwerp de uitdrukking, ‘Om Manipadmé Hum’ix. Ik verwerp de leer van 

het boeddhisme dat het uitspreken van mantra's de weg naar bevrijding is. 

• Ik verwerp de Mandala, het mystieke diagram. 

• Ik verwerp het gebruik van Transcendentale Meditatie, het komen in een veranderde staat van 

bewustzijn (trance). 

• Ik verwerp het ‘oog van wijsheid’ tussen de ogen van Boeddha en elke vorm van astraal reizen via 

dit oog. Ik verbreek elke ongoddelijke verbinding tussen mijn ziel en mijn geest en ik sluit en 

verzegel dit derde oog nu in Jezus’ naam. 

• Ik verwerp alle occulte vormen van energie, waaronder prana en tantra (het gebruik van seksuele 

energie door middel van rituele geslachtsgemeenschap). 

• Ik verwerp Zazen (zittende meditatie) en de Koansx die bij meditatie gebruikt worden. 

• Ik verwerp alle boeddhistische altaren, waaronder Butsudan, het Japanse altaar voor Boeddha, en 

de verering van de voorouders, inclusief de offers. 

• Ik verwerp het gebruik van gebedsmolens, gebedskettingen, klankschalen, de Ghanta (bel), de 

Vajra (rituele bliksemschicht) en alles wat het symboliseert en wat het heeft opgeroepen.xi In de 

naam van Jezus maak ik mij nu los van al deze zaken. 

• Ik verwerp alle vechtsporten die verbonden zijn met het boeddhisme, waaronder Kung Fu, Karate, 

Judo, Jiu-Jitsu, Aikido, Tai Chi, Taekwondo, Tae-Bo en Kickboxen.xii 

Ik verwerp de broederschap van Sangha en verbreek elke ongoddelijke verbinding met andere 

boeddhisten en boeddhistische leraren, monniken en priesters. (wees eventueel specifiek) 

Vraag nu aan de Heilige Geest of meer zaken zijn die je moet verwerpen. 
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Tot slot 

Heer, ik vraag U om vergeving voor al deze zonden, die ik verworpen heb en bekeer mij ervan. Dank U 

dat deze zonden nu worden weggenomen uit de boeken in de hemel op grond van het Bloed van 

Jezus. 

Hemelse Rechter, ik vraag U om ontbinding en vernietiging van de verbonden met alle demonen en 

demonische machten die verbonden zijn aan de net beleden zonden verbonden met boeddhisme. Ik 

vraag U deze geesten te oordelen en mij van hen te scheiden. Ik gebied hen in Jezus’ naam om mij nu 

te verlaten! 

(Bid hier onder leiding van de Heilige Geest net zolang door tot je verlichting ervaart. Noem daarbij de 

boeddhistische afgoden die jij of je voorouders hebben aanbeden, zoals de geest van Boeddha, of 

andere geesten, zoals ‘de geest van religie’, ‘de geest van misleiding’, ‘de geest van valse leer’ enz.). 

Heer, ik vraag U om ook elke territoriale band met Bhutan, China, Cambodja, India, Japan, Korea, Laos, 

Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Tibet, Vietnam en andere landen die verbonden zijn met het 

boeddhisme nu te verbreken. (noem ze specifiek als jij of je voorouders uit zo’n land komen of als je er 

bent geweest om boeddhistische plaatsen te bezoeken) 

Ik vraag U om alle spirituele niveaus die ik of mijn voorgeslacht hebben bereikt te vernietigen. In de 

naam van Jezus scheid ik mijzelf en mijn bloedlijn nu van deze spirituele niveaus. Heer, herstel alle 

delen van mij die naar andere dimensies verloren zijn gegaan. Verenig ze met U, reinig ze met Uw 

bloed en breng ze terug in mij. 

Ik vraag U om alle negatieve gevolgen van het boeddhisme en zijn rituelen en praktijken nu op te 

heffen en mij hiervan te reinigen en genezen in Jezus’ naam. Ook vraag ik U om elke occulte gave, 

waaronder het vermogen om astraal te reizen, bij mij weg te nemen en om met het bloed van de Here 

Jezus mijn geest, ziel en lichaam volkomen te reinigen. Ik sluit nu elke deur naar de occulte wereld die 

door betrokkenheid in het boeddhisme van mijzelf en/of mijn voorgeslacht was opengegaan. 

Vader in de hemel, ik vraag U om mijn ziel opnieuw te verbinden met mijn geest en lichaam, zoals U 

dat eerder bij mijn conceptie heeft gedaan. Dat mijn ziel niet langer is opgeheven, maar in mij 

terugkomt en haar door U gegeven plaats weer inneemt.xiii 

Heer, dank U wel dat U mij nu opnieuw vult met Uw Heilige Geest. Amen. 

 

Huisreiniging 

Het is belangrijk om je huis te reinigen van alle occulte en rituele boeken, sieraden, afgodsbeeldjes, 

altaren, muziek, DVD’s, intentieverklaringen, e-mails, en andere gewijde voorwerpen die verbonden zijn 

met het boeddhisme en aanverwante gebieden. Verwijder deze voorwerpen uit je huis door ze weg te 

gooien, te verbranden of op een andere manier te vernietigen. Reinig daarna je huis in gebed. 

 

 

 

Gebruikte bron: www.kanaanministries.org. Informatie uit de documenten met gebeden is bewerkt en 

aangevuld. 

http://www.kanaanministries.org/
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i Tathagatha betekent de ‘verlichte’, hij die bij de waarheid aangekomen zou zijn. 
ii Witte olifant: In het boeddhisme is de olifant heilig, omdat het een witte olifant zou zijn geweest die de geboorte van de 

Boeddha aankondigde. Hij wordt vereerd als een geluksbrenger en een reïncarnatie van een verlichte ziel. 
iii In de Tripitaka worden vele goden genoemd, die vaak ook gesprekken aangaan met Gautama Boeddha en zijn monniken. 
iv Een stoepa is een boeddhistisch bouwwerk dat de relieken (bijv. as) van een boeddhistische heilige bevat. 
v De Middenweg is in het boeddhisme de weg die leidt tot verlichting en die het midden houdt tussen enerzijds fysieke en 
emotionele genotzucht en anderzijds extreem ascetisme dat net zo destructief is. Een belangrijk aspect van de Middenweg is 
het op de juiste manier aandacht geven aan hetgeen zich in het heden manifesteert. De Middenweg is de weg of praktijk 
waarvan de Boeddha zei dat hij hem tot het einde gevolgd had en die hem tot aan het einde aan het lijden gebracht had 
(Bron: Wikipedia) 
vi Bodhisattva: wezen die perfectie (nirvana) zou hebben bereikt, maar die dit heeft opgegeven uit mededogen voor het lijden 
van zijn medemensen. 
vii Hand. 4:12 
viii In het boeddhisme is de bodhiboom een heilige boom, omdat Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme, onder 
een bodhiboom bodhi (verlichting) bereikt zou hebben. In veel boeddhistische tempels staat een bodhiboom. 
ix ‘Om Manipadmé Hum’ is de meest gereciteerde mantra in het Tibetaans boeddhisme. Het is een aanroeping van de 

bodhisattva Avalokitesvara, (De bezitter van) het Juweel-Lotus. Het uitspreken van deze mantra betekent dat je het juweel of 
de parel van de wijsheid in de lotus eert. 
x Een Koan is een korte dialoog over aspect van boeddhistische leer. 
xi De bel zou het geluid van de Dharma symboliseren en wordt vaak gebruikt in tantrische rituelen om geluid te offeren. 
xii Voor meer info: https://stichtingpromise.nl/geloofsverdediging/oosterse-vechtsporten-zinloos-geweld/ 
xiii Het boeddhisme is er op gericht om de ziel te ontbinden en haar terug te brengen tot ‘niets’ (een niet-zijn). 


