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Gebed voor bevrijding - Rooms-Katholicisme 
 

(Het is op geen enkele manier de bedoeling om mensen met een rooms-katholieke achtergrond te 

kwetsen. Dit gebed is bedoeld als een oprechte handreiking om mensen naar vrijheid te leiden.) 

Here God, Hemelse Rechter, ik kom Uw hemelse rechtszaal binnen omdat ik ernaar verlang om vrij te 

worden van elke mogelijke demonische belasting die is binnengekomen door mijn verbondenheid met 

de Rooms-Katholieke Kerk, haar leer, haar rituelen, haar sacramenten en al haar organisaties en ordes. 

Ik vraag U dat alle boeken over mij en mijn voorouders worden binnengebracht en dat de boeken 

worden geopend. Dank U voor de leiding en openbaring van de Heilige Geest en de voorspraak van de 

Here Jezus Christus. 

Namens mijzelf en mijn hele voorgeslacht belijd en verwerp ik alle zonden die ik en mijn voorgeslacht 

hebben gedaan vanwege onze verbondenheid met de Rooms-Katholieke Kerk en al haar ordes en 

organisaties. Ik bekeer me nu van deze zonden en vraag U in de naam van de Here Jezus Christus om 

mij hiervoor te vergeven. 

Elke zonde en ongerechtigheid die ik belijd is ook voor mijn voorouders in de lijn van mijn vader en 

moeder. 

• Ik belijd en verwerp het vereren van de paus (noem ook namen, indien bekend). Ik vraag U, Heer 

om elke ongoddelijke band tussen mij en de vereerde pausen nu te verbreken. 

• Ik belijd en verwerp het vereren van Maria, inclusief al haar verschijningsvormen, zoals de 

'Koningin des Hemels', de 'Zwarte Madonna', 'Onze Lieve Vrouw van Lourdes', …… (vul evt. aan). 

Ik belijd en verwerp het vereren van alle andere heiligen, te weten ………. (noem namen). 

Ik belijd en verwerp het vereren van objecten zoals relikwieën, medailles en beelden, het vieren 

van heiligendagen en het meedoen aan processies. Ik bekeer me van elke vorm van afgoderij. 

(vraag aan de Heilige Geest of er specifieke zaken zijn die je mag belijden en verwerpen). 

Ik belijd en verwerp de valse overtuigingi dat je tot overleden heiligen, zoals Maria, mag bidden om 

te vragen of zij een voorspraak willen zijn bij de Vader in de Hemel of bij Jezus. Ik verklaar met het 

Woord van God dat er maar één Middelaar is tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.ii 

Ik belijd het bidden tot Maria en andere heiligen als zonde en bekeer me daar nu van. 

Hemelse Rechter, op grond van het vergoten bloed van Jezus vraag ik U om elk verbond met 

demonische machten vanwege deze verering nu te ontbinden. 

• Ik belijd en verwerp het deelnemen aan allerlei religieuze rituelen, zoals de besprenkeling met 

wijwater, het branden van kaarsen en het als een religieus mantra opdreunen van gebeden. 

(vraag aan de Heilige Geest of er meer zaken zijn die je mag belijden en verwerpen). 

• Ik belijd en verwerp elk gebed (waaronder het Stabat Materiii) waarin ik uit heb gesproken dat ik 

het lijden en de dood van Christus wilde dragen en dat ik wilde sterven zoals Hij. Ik herroep die 

woorden en verklaar dat Christus eenmaal voor mij als een smetteloos Lam is gestorven om mijn 

zonden weg te nemen, zodat ik niet diezelfde straf hoefde te ondergaan.iv Ik verwerp en verbreek 

elk ongoddelijk juk dat ik op mij heb genomen in Jezus’ naam. 

• Ik verwerp, herroep en verbreek alle ongoddelijke eden en geloften die ik of mijn voorouders 

hebben uitgesproken in de Rooms-Katholieke Kerk, in rooms-katholieke ordes en organisaties, de 

Jezuïetenorde (de Sociëteit van Jezus), de Duitse Orde, de Orde van de Tempelridders, de Ridders 

van Malta en de Ridders van het Rode Kruis. Ik verwerp en verbreek ook alle straffen die met deze 

eden en geloften verbonden zijn en verklaar dat Jezus elke straf voor mij al heeft gedragen aan het 

kruis. 

Ik verbreek alle ongoddelijke banden met de Rooms-Katholieke Kerk als instituut, met de 
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Jezuïetenorde, de Duitse Ordev, de ridderordes en met alle rooms-katholieke ordes en organisaties 

waarvan ik of mijn voorouders lid zijn of zijn geweest (bijv. Opus Deivi). 

Ik herroep en verbreek ook de gelofte van armoede en de gelofte van gehoorzaamheid. 

• In de naam van Jezus verbreek ik elke vloek (anathema) die over mij is uitgesproken, zowel 

mondeling als in de geschriften van de verschillende concilies en andere kerkelijke 

bijeenkomsten.vii 

Ik verwerp alle valse leer in de Rooms Katholieke Kerk, waaronder: 

• Het naast het Woord van God ook pauselijke dogma’s en heilige tradities als gezaghebbend 

aanvaarden, waarbij de pauselijke dogma’s en de heilige tradities de laatste en absolute norm 

zijn.viii 

• De leer dat de priester het brood en de wijn eerst moet wijden (consecratie) alvorens gelovigen de 

communie kunnen vieren. 

• De leer dat je de sacramenten en het misoffer van de Rooms Katholieke Kerk nodig zou hebben 

voor je eeuwige behoud. 

• De overtuiging dat je voor allerlei geestelijke zaken een priester voor nodig hebt, die tussen de 

gelovigen en God in gaat staan. Dat alleen hij de Bijbel op de juiste manier kan interpreterenix en 

de gelovigen kan bedienen. Ik verklaar vanuit Gods Woord dat God de Vader alle gelovigen in Zijn 

Zoon tot koninklijke priesters heeft gemaakt, die door de Heilige Geest onderwezen worden en 

allerlei gaven ontvangen om te onderscheiden en te bedienen.x 

Ik belijd en verwerp dat ik daardoor voortdurend de priester tussen mijzelf en God hebt geplaatst. 

• Ik verwerp de leer van goede werken. Heer, ik vraag U om vergeving voor elk moment dat ik en 

mijn voorouders door goede werken hebben getracht om onze behoudenis en Uw gunst te 

verdienen. Ik verklaar dat ik uit genade zalig ben geworden, door het geloof en niet uit mijzelf, het 

is een gave van God; niet uit werken, opdat ik niet zou roemen.xi 

• Ik verwerp de leer dat door de kinderdoop de erfzonde van een kind wordt afgewassen door het 

bad van de wedergeboorte.xii 

• Ik verwerp de leer van het absolute gezag en de onfeilbaarheid van de paus. Ik belijd en bekeer me 

dat ik mij daaronder in blinde gehoorzaamheid heb gevoegd. Ik doe afstand en maak mij los van 

alle verkeerde vormen van onderwerping aan de paus en alle overige gezagsdragers binnen de 

Rooms-Katholieke Kerk. Ik maak mij ook los van het Vaticaan als instituut en plaats. 

(Mochten er relaties met priesters, nonnen of andere religieuze gezagsdragers zijn geweest die 

onderdrukkend of beschadigend waren, benoem die dan specifiek en maak je los van deze mensen. 

Je mag God natuurlijk ook danken voor de goede gezagsdragers!). 

• Ik verwerp de leer dat Maria zonder zonde geboren is, hetgeen een ontkenning is van het feit dat 

Jezus Christus in het vlees gekomen is net als wij.xiii En ook de leer dat Marie altijd maagd is 

gebleven, hetgeen in tegenspraak is met het Woord van God.xiv 

• Ik verwerp de leer van het vagevuur als zijnde een wachtkamer vóór de hemel. Ik verklaar dat 

Jezus’ offer alles heeft volbracht om ons schoon te wassen van al onze zonden zonder dat wij in het 

vagevuur nog aanvullend gereinigd moeten worden.xv Ik belijd en verwerp: 

o het kopen en verkopen van aflaten; 

o het op andere manieren verkrijgen van aflaten, waaronder het bijwonen van een mis; 

o het bidden voor de overledenen dat ze vanuit het vagevuur naar de hemel mogen gaan; 

o elke vorm van boetedoeningxvi. 

Ik verklaar dat Jezus mijn straf op Zich heeft genomen en dat ik door genade nu ben vrijgesproken 

en geen straf meer hoef te ondergaan. 

• Ik belijd en verwerp elk financieel offer dat ik heb gebracht met als doel het verkrijgen van de gunst 

van God voor mezelf, voor anderen en voor overledenen. 
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Neem nu tijd met de Heilige Geest om te vragen of er nog andere zaken zijn die je als zonde mag 

belijden en verwerpen. 

Heer, ik vraag U om vergeving voor al deze zonden en bekeer me ervan. Dank U dat deze zonden nu 

worden weggenomen uit de boeken in de hemel op grond van het bloed van Jezus en dat ik vrijspraak 

mag ontvangen. 

Hemelse Rechter, ik vraag U om ontbinding van het verbond met alle demonische geesten en machten 

die verbonden zijn met de net beleden zonden. In de naam van de Here Jezus Christus gebied ik deze 

machten en geesten, waaronder de geest van dood, nu uit mij weg te gaan en te gaan naar de 

gebieden waar de Here Jezus jullie heen zendt! (neem hier even de tijd om samen met de Heilige Geest 

te kijken of je specifieke geesten moet wegsturen. Denk daarbij bijv. ook aan de demon die verbonden is 

met de Koningin des Hemels, die in de Bijbel door Israëlieten als de godin van de maan werd vereerd.xvii 

Noem evt. andere demonen, zoals ‘de demon die verbonden is met de verering van ……’ ). 

Ik vraag U, Heer, om elke versluiering over mijn denken weg te nemen en mijn innerlijke ogen te zalven 

met ogenzalf. Heilige Geest, ik vraag U mij de verkeerde overtuigingen, die nog bedekt zijn te 

openbaren en mij te leiden in de volle waarheid. 

Elke vloek vanwege deze zonden verklaar ik nu voor verbroken vanwege het offer dat Jezus voor mij 

aan het kruis heeft gebracht.  

Here Jezus, ik vraag U om mij te bevrijden van elke angst, schuld en schaamte, die verband houden 

met de Rooms Katholieke Kerk en haar leringen. 

Hemelse Vader, ik vraag U dat het bloed van Jezus Christus, Uw Zoon, mij zal wassen van alle zonden, 

die ik beleden en verworpen heb, mijn ziel, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn geweten, mijn 

intuïtie en elk deel van mijn lichaam, dat beïnvloed is door deze zonden. Vul mij nu opnieuw met Uw 

Heilige Geest. 

Vader, dank U wel voor al het goede dat ik in de Rooms Katholieke Kerk ontvangen heb. Ik vraag U dat 

te zegenen en te bevestigen. 

Ik bid dit alles in de naam van Jezus. Amen. 

 

Huisreiniging 

Zorg dat je de volgende zaken uit je huis verwijdert: alle beeldjes en afbeeldingen van heiligen/de paus, 

relikwieën, religieuze medailles en verder alle andere zaken die met valse aanbidding binnen het 

Rooms-Katholicisme te maken hebben. 

 

 
i Lev. 20:6. Vergelijk ook het verhaal van Saul die naar de heks van Endor gaat om haar te vragen om de profeet 
Samuël voor hem op te roepen.(1 Sam. 28) Saul wist dat de Heer dat verboden had. (1 Kron. 10:13 NBG) 
ii 1 Tim. 2:5 en Hebr. 7:25. Jezus is onze enige Middelaar om tot de Vader te naderen en om voorbede voor ons te 
doen. Nergens leert Hij ons om te bidden tot Zijn moeder of tot heiligen. Hij leert ons te bidden tot de Vader in de 
hemel (Mat. 6:9). 
iii Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Maria in haar smart om de 
gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht Stabat mater dolorosa ('De moeder 
stond bedroefd'). In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het gedicht 
behoort tot de katholieke misgezangen van het feest van ‘Onze Lieve Vouw van Smarten’ en wordt ook gebruikt 
als onderdeel van de ‘Veertien statiën van de Kruisgang’ tijdens de Goede Week. (Bron: Wikipedia) 
iv Hebr. 9:28 en 1 Petr. 1:18-19 en Jesaja 53 
v Leden van de Duitse Orde (Teutoonse Orde) worden ook wel Teutoonse Ridders genoemd. De geschiedenis en 
symboliek van deze Orde hebben invloed gehad op de propaganda van Nazi-Duitsland. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Order [3 oktober 2025] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Order%20%5b3
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vi In haar boek It’s Not Impossible; Healing from Ritual Abuse and Mind Control noemt Svali, die 
hoofdprogrammeur was voor allerlei organisaties die zich bezig hielden met Mindcontrol met behulp van 
satanisch ritueel misbruik, dat Opus Dei één van de organisaties was, waar zij voor werkte voordat ze zich tot 
Jezus bekeerde. Dat wil niet zeggen dat er niet veel oprechte gelovigen zijn (geweest) binnen Opus Dei, maar het 
laat zien dat het leiderschap van deze organisatie in duisternis wandelt. 
Een andere organisatie waar zij voor werkte was de Orde van de Tempelridders. 
vii Op het Concilie van Trente werden in 126 stellingen onderdelen van de protestantse leer als dwaling 
gekenmerkt. Voor katholieken die van de leer van de Rooms-Katholieke Kerk afwijken en deze punten 
onderschrijven, gold en geldt het “Anathema Sit" (In de ban is hij). (Bron: Wikipedia) Dit is nooit door de Rooms-
Katholieke Kerk herroepen en daarom hebben deze woorden kracht tot op de dag van vandaag. 
viii Mrk. 7:13 
ix De Rooms-Katholieke Kerk heeft het Magisterium, een instituut dat zorgdraagt voor de (in de ogen van RK kerk) 
juiste uitleg van het Woord van God. 
x 1 Petr. 2:5, 9; Joh. 14:26; 1 Joh. 2:27; 1 Kor. 12:1-11 
xi Ef. 2:8-9 
xii Volgens Handelingen 2:41 moet er sprake zijn van een gelovig aannemen van het Woord voordat je gedoopt 
kunt worden. ‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt.’ 
xiii Hebr. 2:14, 17 – In de RK Kerk wordt deze leer omgezet in een feest: ‘Hoogfeest van Maria Onbevlekte 
Ontvangenis’. 
xiv Mat. 13:54-56; Mrk. 6:3 – in de RK Kerk wordt deze leer omgezet in een feest: ‘Feest van Maria 
tenhemelopneming’. 
xv Hebr. 9:12 
xvi Katholieken gebruiken het woord penitentie voor boetedoening. 
Een aflaat is een kwijtschelding van straffen vanwege zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden. 
Volgens de Katholieke leer moeten mensen die immoreel handelen, zondaars genoemd, een straf ondergaan 
voor hun zonden (op aarde of in het vagevuur), om de ziel te zuiveren en de morele orde en de eer van God te 
herstellen. (Bron: Wikipedia) Deze aflaten konden gekocht worden maar ook verkregen door bijvoorbeeld op 
bepaalde dagen kerkdiensten bij te wonen (bijvoorbeeld ter ere van een patroonheilige). 
De penitentie is een boetedoening in de vorm van gebeden of goede werken, die na de belijdenis en absolutie 
van de zonden in de biecht door de priester aan de biechteling wordt opgelegd. (Bron: Wikipedia) 
xvii Jer. 7:17 en Jer. 44 


